


Even met je hoofd eens knikken,
als teken dat je ons nog kende.

Even van die ogen-blikken
dat je ons zo warm verwende.

Lange tijden dat je elders woonde:
je eigen wereld, flitsen uit verleden.

Dagen dat je ons geen teken toonde:
alleen je lichaam bleef in ’t heden.

Wij nemen afscheid van

de heer

Geert Stals
* Bree, 27 maart 1967

† Diepenbeek, 8 augustus 2025

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartliturgie op zaterdag 16 augustus 2025  
om 10.30 uur in de Kapel O.L.Vrouw der Bedrukten,  
gelegen aan de Opitterkiezel in Bree, 
waarna de crematie in stilte zal plaatsvinden.

Samenkomst in de kapel vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Geert in
het uitvaartcentrum Creemers, Cobbestraat 26 te Bree 
op vrijdag 15 augustus 2025 van 19.00 tot 20.00 uur.

Zoon van

	 t Lambert en † Lieve Stals - Domen

Broer van

	 Manu en Jennifer Stals - Jorolan

	 Peter Stals

Delen in dit verdriet

	 Zijn nonkels, tantes, neven en nichten

	 Families Stals en Domen

Onze dank gaat uit naar de begeleiders en verpleegkundigen,
de medische dienst van Empà, dokter Ahmad, verpleger Luc  

en iedereen die hem met zorg en liefde omringd heeft.

Schriftelijk rouwadres:	 Familie Stals
	 p.a. Cobbestraat 26, 3960 Bree

Tel.: 089 46 18 57
– www.begrafenissencreemers.be –


